Impressie van de inspiratiedag ‘open spiritualiteit’
van Bezield Verband Vlaanderen

Vooraf

Bezield Verband Vlaanderen heeft in oktober 2022 een doorstart genomen. In 2003 bracht de vzw
'‘Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken’ christelijk geinspireerde
basisgemeenschappen in een netwerk samen. Elke gemeenschap van het netwerk ging een eigen weg
in religieuze en spirituele beleving. In 2013 werd de vzw omgedoopt tot ‘Bezield Verband Vlaanderen’,
met een nieuw bestuur.

De vzw nam in oktober 2022 nogmaals een doorstart met een bestuurswijziging. De statuten werden
aangepast en de missie en visie werden geherformuleerd. Als missie werd vastgelegd: ‘Bezield
Verband Vlaanderen (BVV) nodigt vanuit een fundamenteel respect bezielde én bezielende mensen uit
om een open beweging te vormen rond zingeving en spiritualiteit.’

De visietekst van de vernieuwde vzw luidt:

‘BVV is gedragen door een kijk op spiritualiteit die open staat voor iedere levensbeschouwing, al dan niet
religieus. Voor BVV is iedereen in onze complexe wereld als mens evenwaardig. Het BVV stimuleert het
bewust worden en leven vanuit de eigen levensbeschouwing, zodat zij zingevend en zinvindend kunnen
functioneren.

BVV wil mensen kansen geven spiritualiteit te verkennen in een open, warme en respectvolle houding in
de hoop dat mensen kracht vinden in hun bezieling.’

Hierbij is duidelijk dat Bezield Verband Vlaanderen een omslag in het kernbegrip maakt van
‘christelijke basisgemeenschap’ naar ‘open spiritualiteit’.

Een inspiratiedag

Vanuit deze vernieuwende gedachte organiseerde de nieuwe ploeg van BVV als eerste actie een
inspiratiedag op 22 april 2023 in Gent, waarop iedere geinteresseerde zich kon inschrijven. Er waren
50 geinteresseerden. Niet iedereen kon zich op die dag vrij maken zodat er uiteindelijk 35 aanwezigen
waren. Voornamelijk vijftigers en zestigers ... de meesten, maar niet allen, met een christelijke
achtergrond. We waren vereerd met de aanwezigheid van twee Nederlanders en ook was Brussel
vertegenwoordigd.

De initiatiefnemers wilden alle aanwezigen in vier groepjes aan het woord laten in twee ronden. In een
eerste gesprek wilden we naar elkaars spiritualiteitsbeleving luisteren, met als afspraak: we beluisteren
elkaar, stellen eventueel vragen ter verduidelijking, maar we gaan niet in discussie.

De eerste ronde werd rond een aantal vragen aangestuurd: Waarom spreekt spiritualiteit je aan? Waar
heb je vandaag nood aan in onze samenleving? Welke accenten vind jij belangrijk?



In een tweede ronde, in dezelfde gespreksgroepjes, nodigden we de aanwezigen uit om te zoeken
naar wat een vernieuwende beweging vanuit ‘open spiritualiteit’ kan betekenen voor de samenleving
en hoe wij die beweging vorm kunnen geven. Kan Bezield Verband Vlaanderen een netwerk zijn dat
antwoorden zoekt op de nood die de aanwezigen in de eerste sessie geformuleerd hebben? Zijn er
voorstellen om de werking van Bezield Verband uit te bouwen? Hoe breed zou die beweging moeten
gaan en wat zou eventueel op korte en op lange termijn gerealiseerd kunnen zijn?

Plenum rond beide invalshoeken

De initiatiefnemers dachten dat er met tweemaal drie kwartier voldoende tijd zou zijn om de
gesprekken rond beide invalshoeken ruim aan bod te laten komen. Achteraf stelden we vast dat in de
meeste groepjes meer tijd werd besteed aan de eerste dan aan de tweede ronde. De deelnemers
brachten elk in alle openheid hun eigen verhaal, zoals het ook de bedoeling was. We sloten de
bijeenkomst af met een plenumronde waarbij de verslaggevers van de vier groepjes hun gesprekken
samenvatten. We geven hier enkele citaten en aandachtspunten uit de samenvattingen weer, waarbij
we hopen met deze selectie toch de teneur van de bijeenkomst te vatten.

Ronde 1 - Waar heb je nood aan in onze samenleving? - Greep uit de uitspraken

e 'lk ben een kerkverlater. Ik kom luisteren.’

¢ 'lk heb moeite gedaan, maar ben stilaan gedegouteerd geraakt: het traditioneel geloof is een
ballast geworden.’

e 'lk vind ruimte en vreugde in het mediteren. Geen ideologieén meer. Jongeren hebben niets
meer aan het concept ‘god’. Ze hebben ook geen afkeer, maar het vak ‘godsdienst’ raakt hen
niet.'

e Als bron van spiritualiteit worden Huub Oosterhuis en Yot aangehaald. ‘Spiritualiteit is een
open ruimte, waarin het leven tot mij spreekt.’ ‘De centrale figuur in de Bijbel is niet God, maar
wel de weduwe en de wees. — Er is geen heil buiten de wereld. — Het goede leven voor allen’.
‘Aandacht voor mensen in de marge’.

e Ook Jozef Cardijn werd meermaals vernoemd. ‘Cardijn met zijn ‘zien, oordelen, handelen’ is een
belangrijke inspirator.’ — ‘Hoofd, hart en handen met elkaar verbinden.’

e 'Wij willen ons nog binnen de Kerk houden, en tegelijk staan we open voor het
interlevensbeschouwelijke." — "We moeten spiritualiteit vrij maken van het instituut.’ - 'Zij
zeggen dat we verdwaald zijn, wij zeggen dat we zoekend zijn. Jongeren staan daar voor
open.’

e 'lk aarzel omdat ook Bezield Verband uit ‘die christelijke achtergrond komt." ‘De Kerk als clubje
waar je moet bij horen, hoeft voor mij niet meer.’ ‘Bezieling: als dat niet leidt tot fundamenteel
gelukkig zijn, laat het dan maar!’ — ‘Structuren timmeren de beleving dicht.’

e ‘Spiritualiteit beleef je in innerlijke bezieling en uiterlijke veruitwendiging — een zoekende
spiritualiteit-in-beweging’ — '‘Dingen willen veranderen.’ — ‘Aandacht voor eco-spiritualiteit’ —
'En aandacht voor emo-spiritualiteit (bedoeld als: geraakt worden en van daaruit uit jezelf
wegtrekken, ‘e-movere’)." ‘We leven om te overleven, maar ook om aan elkaar te geven.’ - 'Als
de kerk niet dient, waartoe dient ze dan? (cf. J. Gaillot).'

e 'lk laat mij inspireren door dezelfde geest die Jezus heeft geinspireerd.’

e 'lk voel geen behoefte aan (nieuwe) structuren, en tegelijk zijn er ideeén nodig om me te
verbinden met anderen.’ — ‘'Zonder verbondenheid geen gemeenschap.’

Mag ik de teneur van de eerste ronde als volgt samenvatten:



Spiritualiteit, betrokkenheid, zingevingsvragen, contrastervaringen, in de wereld staan en er zich
engageren zijn voor de meeste aanwezigen geen lege woorden. Maar tegelijk is er bij velen een
ontgoocheling omdat dit binnen een levende kerkgemeenschap niet (meer) als mogelijk wordt geacht,
terwijl de deur toch niet dichtgeslagen wordt. Het instituut Kerk verstikt en voldoet zodoende niet om in
de huidige maatschappij betekenisvol te zijn. leder heeft wel ‘ergens’ een persoonlijke ‘strijd’ geleverd,
met ‘afstandneming’ als gevolg. ‘Onze generatie en de generatie van jongere mensen is eigenlijk
spiritueel ‘dakloos’ geworden.’

Ronde 2 - Wat kan BVV betekenen? — Ook hier elementen uit de verslaggeving en het plenum

¢ We moeten steeds voor ogen houden dat BVV een middel mag zijn, geen doel.

e Verzorg netwerking waarbij initiatieven gedeeld worden, richt doe-zaken in zodat deelnemers
positieve ervaringen kunnen opdoen.

e Werk interlevensbeschouwelijk. Tweemaal per jaar een dagactiviteit bv. Een platform van
ontmoeting. Elkaar bemoedigen en ondersteunen. Versterk de interlevensbeschouwelijke
samenwerking.

e Nadenken over de ‘structuur’ van BVV. Laat BVV mij niet opsluiten in een nieuwe structuur, mij
niet tot een nieuwe club doen behoren ...

e Niet zozeer taal, maar vooral actie.

e Zoeken naar bewegingen waar waarden worden beleefd. Bij jongeren. Niet noodzakelijk
christelijke waarden. Maar weg van individualisme. Op waarden gebaseerde bewegingen met
elkaar verbinden.

e Dé vraag: Waar wil Bezield Verband naartoe? Dat blijft onduidelijk en onscherp.

e Er wordt een pleidooi gehouden voor het ontwikkelen van ‘krachtlijnen van een nieuwe
spiritualiteit’.

Doordat de eerste ronde uitliep, werd de tweede ronde minder breed uitgediept. Toch zijn er enkele
kernelementen aan te wijzen:

e Let op voor de structuur en de zelfperceptie die opgezet wordt door BVV, met ruimte om in
kritische dialoog te staan met andersdenkenden.

e Werk echt ‘open’: BVV zou een huis moeten worden met ‘vele kamers’, interlevensbeschouwelijk,
op waarden gestoeld — niet exclusief christelijk, maar wel actief, sociaal gericht.

o Werk aan de betekenis van een positieve ‘spiritualiteit’.

e Wat paradoxaal uitgedrukt: breng verbinding voor ‘ongebonden’ zoekende mensen.

e Organiseer in de toekomst nog ontmoetingsdagen ...

We sloten de inspiratiedag af met een kom soep en een broodje.

Conclusie

We danken de aanwezigen voor hun sterke en open betrokkenheid in de gespreksgroepjes.

Door de initiatiefnemers werd op hun evaluatievergadering met tevredenheid teruggeblikt op deze
inspiratiedag. We hebben het gevoel dat we de juiste doelgroep hebben bereikt. Hoe Bezield Verband
zich als ‘organisatie’ of ‘beweging’ verder moet ontwikkelen is een belangrijk aandachtspunt. De
betekenis van ‘open’ en ‘spiritualiteit’ moeten we nog verder exploreren en expliciteren.



De interesse van de aanwezigen bemoedigde het nieuwe bestuur om creatief aan de slag te gaan. We
plannen in het najaar (eind september, begin oktober) een nieuwe ontmoetingsdag. Graag met de
huidige aanwezigen en nieuwe geinteresseerden.

In de weken na de inspiratiedag bereikten ons enkele individuele reacties op deze dag met reflecties
en suggesties. ledereen wordt nog steeds uitgenodigd om ons te contacteren en ideeén voor te
leggen met betrekking tot de werking en de dynamiekontwikkeling van Bezield Verband. "De tijd is
rijp,” schreef iemand. En: “Laat Bezield Verband bedoeld zijn voor mensen en groepen uit alle denk- en
geloofsstromingen, als ze maar hun eigen denken en geloven willen openen en verbinden met
andersdenkenden en andersgelovigen”.

Heb je interesse om actief betrokken te worden in de werking van Bezield Verband?

Tevens willen we aansluitend bij dit verslag een oproep doen om je te engageren om het bestuur van
BVV te willen versterken. Onze kleine bestuursgroep van vijf mensen ziet graag dat nieuwe kandidaten
zich als werkend lid willen aansluiten.

Verslaggever, Marc Bittremieux
Secretaris van Bezield Verband



